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Tuyên Quang Cuối tuần4

Tuyên truyền cho học sinh về ý nghĩa lịch sử của Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Tân Trào.                                              

Phóng viên: Thưa đồng chí, 
đồng chí đánh giá thế nào về 
vai trò của Tuyên Quang trong 
cách mạng giải phóng dân tộc 
năm 1945?

Thiếu tướng, PGS. TS 
Nguyễn Văn Sáu: Nằm ở 
trung tâm Việt Bắc, Tuyên 
Quang có địa hình núi rừng 
hiểm trở, thuận lợi cho việc 
phòng thủ, bảo vệ lực lượng 
cách mạng. Tuyên Quang liên 
thông với các căn cứ khác ở 
Thái Nguyên, Cao Bằng, Bắc 
Kạn… tạo thành “phên dậu” 
vững chắc bảo vệ cơ quan đầu 
não và lực lượng vũ trang. 
Dân cư Tuyên Quang giàu 
truyền thống yêu nước, tích 
cực che chở, nuôi dưỡng cán 
bộ, góp phần tạo hậu phương 
chính trị - quân sự an toàn. 

Tuyên Quang, đặc biệt là 
vùng Tân Trào, là nơi Trung 
ương Đảng và lãnh tụ Hồ Chí 
Minh chọn làm căn cứ địa trung 
ương cuối cùng trước khi phát 
động Tổng khởi nghĩa. Tại đây, 
nhiều quyết định lịch sử được 
đưa ra: Hội nghị Trung ương 
Đảng lần thứ 15 (tháng 8/1945) 
họp tại Tân Trào quyết định 
phát động Tổng khởi nghĩa 
trên cả nước. Quốc dân Đại hội 
(16/8/1945) tại đình Tân Trào 
thông qua 10 chính sách lớn 
của Việt Minh; thành lập Ủy 
ban Dân tộc Giải phóng Việt 
Nam (Chính phủ lâm thời); 
bầu Chủ tịch Hồ Chí Minh làm 
người đứng đầu Chính phủ.

Lực lượng Việt Nam Tuyên 
truyền Giải phóng quân, tiền 
thân của Quân đội Nhân dân 
Việt Nam từng hoạt động và 
phát triển tại đây. Nhiều đội 
du kích, cơ sở Việt Minh được 
tổ chức, rèn luyện, sẵn sàng 
hưởng ứng khởi nghĩa. Về hậu 
cần, Nhân dân Tuyên Quang đã 
bảo vệ an toàn cho cán bộ lãnh 
đạo, nơi chuẩn bị lực lượng vũ 
trang, hậu cần và cơ sở cách 
mạng như cung cấp lương thực, 
nơi ở, nơi làm việc, góp phần 
xây dựng căn cứ cách mạng 
vững chắc.

Tháng Tám - 1945, Tân Trào 
trở thành nơi họp Quốc dân Đại 
hội (16 - 17/8/1945) - Diễn đàn 
đại biểu toàn quốc tán thành 
chủ trương Tổng khởi nghĩa, 
thông qua 10 chính sách lớn 
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Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2 - 9, 
phóng viên Báo và Phát thanh, truyền hình Tuyên Quang đã có cuộc phỏng 
vấn Thiếu tướng, PGS. TS Nguyễn Văn Sáu (trong ảnh), Phó Viện trưởng Viện 
Chiến lược và Lịch sử quốc phòng, Bộ Quốc phòng về vai trò của căn cứ địa cách 
mạng ở Tuyên Quang trong Cách mạng Tháng Tám năm 1945.

của Mặt trận Việt Minh, bầu 
Ủy ban Dân tộc Giải phóng 
do Hồ Chí Minh làm Chủ 
tịch. Hội nghị toàn quốc của 
Đảng (13 - 15/8/1945) tại Tân 
Trào đã hạ quyết tâm Tổng 
khởi nghĩa giành chính quyền 
trong cả nước trước khi quân 
Đồng minh vào Đông Dương. 
Các quyết định chiến lược về 
thời điểm, phương châm, lực 
lượng khởi nghĩa đều xuất 
phát từ đây.

Phóng viên: Như vậy, Tân 
Trào chính là “Thủ đô Khu 
Giải phóng”, là  biểu tượng của 
khối đại đoàn kết toàn dân?

Thiếu tướng, PGS. TS 
Nguyễn Văn Sáu: Tân Trào 
không chỉ là trung tâm chỉ huy 
quân sự - chính trị, mà còn là 
nơi hội tụ sức mạnh đại đoàn kết 
dân tộc, bởi đều chung mục tiêu 
“độc lập cho Tổ quốc”. Căn cứ 
địa này thể hiện mô hình chính 
quyền cách mạng sơ khai - tiền 
thân của Nhà nước Việt Nam 
Dân chủ Cộng hòa. Nơi đây 
không chỉ đóng vai trò quyết 
định trong thắng lợi của Cách 
mạng Tháng Tám, mà còn trở 
thành biểu tượng lịch sử cách 
mạng gắn liền với hình ảnh Chủ 
tịch Hồ Chí Minh và các lãnh 
đạo Đảng trong những giờ phút 
quan trọng của dân tộc.

Căn cứ địa cách mạng ở 
Tuyên Quang, mà tiêu biểu là 
Tân Trào, đã giữ vai trò “bàn 
đạp” quyết định, đưa ngọn lửa 
cách mạng bùng lên trên khắp 
cả nước trong Tháng Tám 
1945. Nơi đây vừa là trung tâm 
lãnh đạo chiến lược, vừa là hậu 
phương an toàn, vừa là biểu 
tượng của ý chí độc lập, tự do. 
Giá trị lịch sử ấy trở thành niềm 
tự hào và là bài học quý báu về 
xây dựng căn cứ địa, phát huy 
sức mạnh toàn dân trong sự 
nghiệp bảo vệ Tổ quốc hôm 
nay. “Thủ đô Khu Giải phóng 
Tân Trào” đã giữ vai trò trung 
tâm đầu não, là nơi quyết định 
chiến lược, tập hợp lực lượng 
và phát động Tổng khởi nghĩa 
thành công, góp phần to lớn 
vào thắng lợi của Cách mạng 
Tháng Tám năm 1945, mở ra 
kỷ nguyên độc lập, tự do cho 
dân tộc Việt Nam.

Phóng viên: Theo đồng 
chí, để giữ gìn và phát huy giá 
trị Di tích Quốc gia đặc biệt 
Tân Trào cần phải làm gì?

Thiếu tướng, PGS. TS 
Nguyễn Văn Sáu: Trong nhiều 
năm qua, qua theo dõi tôi thấy 
tỉnh Tuyên Quang đã có nhiều 
chủ trương giữ gìn, tôn tạo các 
di tích lịch sử, đặc biệt là công 
tác tuyên truyền đến Nhân dân 

GẶP GỠ  CUỐI TUẦN

được thực hiện rất khoa học và 
có tính đột phá. Một số lần lên 
vùng ATK, tôi cũng hỏi một 
số người dân và ai cũng đều 
là những tuyên truyền viên, 
những nhà sử học thuyết minh 
đầy tự hào về ý nghĩa lịch sử 
các di tích. Nhưng để nâng cao 
hơn nữa giá trị lịch sử của các 
di tích. Tôi có một vài đề xuất 
như sau:

Thứ nhất, tỉnh cần có kế 
hoạch khảo sát, đánh giá hiện 
trạng các di tích: Lán Nà Nưa, 
Đình Tân Trào, Cây đa Tân 
Trào, Lán Hang Bòng, Khu 
tưởng niệm…  để có kế hoạch 
tu bổ định kỳ, tránh xuống 
cấp. Áp dụng khoa học, kỹ 
thuật mới trong bảo quản, 
song song với giữ nguyên vật 
liệu, kiến trúc gốc. Đồng thời 
thiết lập hệ thống bảo vệ 24/7 
ở các di tích trọng điểm, kết 
hợp camera giám sát và lực 
lượng quản lý di sản tại chỗ. 
Qua đó, ngăn chặn kịp thời 
hành vi xây dựng trái phép, 
lấn chiếm đất di tích. 

Việc tu bổ di tích cần ưu 
tiên sử dụng vật liệu và phương 
pháp phục dựng gần gũi nhất 
với nguyên gốc, tránh tình trạng 
“bê tông hóa” làm mất giá trị 
lịch sử. Đồng thời tập hợp, sưu 
tầm thêm hiện vật, hình ảnh, 

tư liệu về Tân Trào và vai trò 
trong Cách mạng Tháng Tám; 
ứng dụng công nghệ số (3D 
scan, VR/AR) để tạo phiên bản 
tham quan trực tuyến và phục 
vụ trưng bày tương tác.

Các hoạt động tôn tạo 
không gian văn hóa - cảnh 
quan truyền thống cần được 
chú trọng. Trong đó trọng 
tâm là xây dựng quy hoạch 
tổng thể vùng di tích, gắn kết 
hài hòa với thiên nhiên và 
sinh hoạt cộng đồng; trồng 
lại các cây di sản, tạo đường 
đi bộ sinh thái, không gian 
trải nghiệm văn hóa bản địa. 
Ứng dụng công nghệ số trong 
quảng bá và quản lý, xây dựng 
bản đồ số và ứng dụng du lịch 
thông minh về Khu di tích Tân 
Trào. Triển khai mô hình tham 
quan thực tế ảo (AR/VR) cho 
người không có điều kiện đến 
trực tiếp và lưu trữ số hóa các 
tư liệu, hiện vật, hình ảnh về 
Tân Trào.

Tỉnh cần có chính sách hỗ 
trợ người dân địa phương phát 
triển dịch vụ lưu trú homestay, 
ẩm thực truyền thống, sản 
phẩm thủ công. Việc kết nối 
Tân Trào với các tour du lịch 
lịch sử - sinh thái - văn hóa 
trong vùng Việt Bắc cần đảm 
bảo lợi ích người dân gắn liền 
với trách nhiệm bảo vệ di tích 
và môi trường.

Để phát huy giá trị của di 
tích, tỉnh cần quy hoạch khu 
vực Tân Trào thành điểm đến 
du lịch văn hóa - lịch sử trọng 
điểm, kết hợp du lịch sinh thái 
vùng ATK. Khuyến khích 
cộng đồng dân cư tham gia dịch 
vụ homestay, ẩm thực truyền 
thống, trình diễn văn hóa dân 
tộc Tày, Nùng… vừa tạo thu 
nhập vừa gắn bó với công tác 
bảo tồn. Các công trình xây 
mới, có thể phá vỡ cảnh quan 
lịch sử và môi trường tự nhiên 
cần giới hạn.

Giữ gìn và tôn tạo Tân Trào 
không chỉ là bảo vệ một quần 
thể di tích, mà là gìn giữ “ký ức 
sống” của dân tộc. Những đề 
xuất trên, nếu được triển khai 
đồng bộ, sẽ giúp Tân Trào tiếp 
tục là địa chỉ đỏ giáo dục lòng 
yêu nước, đồng thời đóng góp 
vào phát triển bền vững kinh 
tế - xã hội của vùng đất giàu 
truyền thống cách mạng.

Phóng viên: Trân trọng 
cảm ơn đồng chí!

Thực hiện: LÊ DUY

Nơi hội tụ sức mạnh Nơi hội tụ sức mạnh 
đại đoàn kết toàn dân tộcđại đoàn kết toàn dân tộc
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Đối với người dân nơi đây, 
mỗi cây duối cổ thụ không chỉ 
là cây cối bình thường, mà là 
một “nhân chứng sống”, chứng 
kiến lớp lớp người con của Tân 
Trào lớn lên, trưởng thành. Ngay 
từ khi còn là những đứa trẻ, mỗi 
người đều được ông bà, cha mẹ 
truyền dạy rằng không được phá 
hoại, trèo leo trên những cây duối 
quý giá này. Ông Ma Thanh Văn, 
thôn Bòng, xã Tân Trào chia sẻ: 
“Đây được coi là “cụ cây” linh 
thiêng, hội tụ linh khí hằng trăm 
năm của đất trời, mang đến sự 
bình yên và may mắn. Thế nên, 
từ bao đời nay, mỗi khi đi qua 
rặng duối, người dân đều dành 
một thái độ tôn kính đặc biệt”.

Không chỉ mang ý nghĩa tâm 
linh và văn hóa, rặng duối cổ Tân 
Trào còn là một chứng tích lịch 
sử của các bậc tiền nhân trong 
quá trình dựng nước và giữ nước. 
Trong những năm tháng kháng 

chiến, rặng duối chứng kiến lớp 
lớp thế hệ cha anh đến với mảnh 
đất Tân Trào - vùng đất lịch sử 
từng là trung tâm “Thủ đô Khu 
Giải phóng”, trung tâm “Thủ đô 
Kháng chiến”.  

Với những giá trị to lớn đó, ý 
thức giữ gìn và bảo vệ rặng duối 
đã ăn sâu vào tiềm thức của mỗi 
người dân Tân Trào. Đồng chí 
Ma Văn Yên, Trưởng thôn Bòng, 
chia sẻ: “Bà con trong thôn luôn 
nhắc nhở nhau chăm sóc hàng 
duối. Không ai được trèo leo, chặt 
phá. Cứ khoảng hai, ba năm một 
lần, một vài thanh niên trai tráng 
trong làng sẽ được phân công một 
nhiệm vụ đặc biệt là tỉa bớt những 
cành già để tạo tán, giúp cây sinh 
trưởng tốt hơn”.

TÔN VINH, BẢO TỒN

Rặng duối cổ, với vẻ đẹp và 
ý nghĩa đặc biệt của mình, đã 
trở thành một địa điểm check-in 
không thể bỏ qua. Rất nhiều du 
khách dừng chân bên hàng duối 
để hòa mình vào thiên nhiên, 
chụp những bức ảnh lưu niệm 
độc đáo, mang đậm dấu ấn lịch 

Rặng duối Tân Trào tỏa bóng mát hai bên đường, 
chào đón du khách đến với quê hương cách mạng.

ĐẤT VÀ NGƯỜI TUYÊN QUANG

Về Tân Trào, người ta thường nhắc đến những địa danh 
lịch sử đã đi vào huyền thoại như lán Nà Nưa, đình Hồng 
Thái, cây đa Tân Trào… nhưng có một “nhân chứng” đặc 
biệt đã đứng đó hằng trăm năm để ôm ấp, chở che mảnh 
đất này, đó là rặng duối già. Rặng duối không chỉ là một 
hàng cây mà đã trở thành một biểu tượng của vùng quê 
cách mạng.

Rặng duối Rặng duối 
cổ thụ ở Tân Tràocổ thụ ở Tân Trào

Du khách check-in ở rặng duối Tân Trào.

nnQUANG ANQUANG AN

sử. Đặc biệt, nó đã trở thành 
nguồn cảm hứng vô tận cho các 
nhiếp ảnh gia.

“Không thể đếm nổi bao 
nhiêu lần tôi vác máy ảnh đến 
đây. Vẻ đẹp của rặng duối không 
chỉ nằm ở sự cổ kính, mà còn ở 
những câu chuyện cuộc sống mà 
nó kể. Mỗi người đến đây check-
in đều cảm nhận được sự bình an 
xen lẫn niềm tự hào”. Anh Lê 
Hồng Đức, một nghệ sĩ nhiếp 
ảnh chia sẻ.

Với những giá trị to lớn về 
lịch sử, văn hóa và du lịch, rặng 
duối cổ đang được chính quyền 
và Nhân dân Tân Trào ấp ủ một 
khát vọng lớn lao. Đồng chí 
Dương Minh Tuấn, Chủ tịch 
UBND xã Tân Trào chia sẻ: 
“Chúng tôi mong Sở Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch lập hồ sơ 
đề nghị công nhận rặng duối già 
là Cây Di sản Việt Nam. Đây 
không chỉ là sự vinh danh, mà 
còn là cơ sở để có kế hoạch bảo 
tồn, tôn tạo một cách khoa học, 
giữ gìn vẻ đẹp nguyên sơ, mộc 
mạc của hàng cây”.

Để tạo cảnh quan, hằng năm, 
xã Tân Trào vẫn trồng bổ sung 
thêm những cây duối hai bên 
tuyến đường. Giờ cả một tuyến 
đường chạy dài có màu xanh của 
rặng duối tỏa bóng râm mát. Tuy 
nhiên, bên cạnh việc bảo tồn, 
nhiều ý kiến cho rằng rặng duối 
Tân Trào cần tạo được những 
điểm nhấn riêng để thu hút hơn 
nữa khách du lịch. Chị Mai Hải 
Yến, hướng dẫn viên du lịch Công 
ty TNHH Thương mại và Dịch 
vụ Vietrailval (Hà Nội), chia sẻ: 
“Nhiều nước trên thế giới đã tạo 
được cơn sốt check-in khi cắt tỉa, 
tạo hình độc đáo cho cây cổ thụ. 
Đây là một cách thu hút khách 
du lịch mà địa phương nên tham 
khảo, để vừa giữ được nét cổ kính, 
vừa tạo được sự mới, độc đáo”.

Rặng duối cổ thụ Tân Trào 
với vẻ đẹp uy nghiêm và sự linh 
thiêng ngàn đời mãi mãi là một 
phần của lịch sử, một biểu tượng 
sống động về truyền thống và 
lòng yêu nước của mảnh đất cách 
mạng này n

THÀNH LŨY XANH… 

NẰM ngay thôn Bòng, xã 
Tân Trào, rặng duối già 
không biết có từ bao giờ. 

Chỉ biết rằng, hằng trăm năm nay 
nó đã sừng sững đứng đó, hiên 
ngang vươn mình với dáng vẻ cổ 
kính, thiêng liêng.

Đoạn đường dài gần 500 m 
là những gốc duối cổ thụ với 
thân cây to, cao, tán lá rộng. 
Cành đan cành, lá lợp lá tạo 
thành một vòm cổng chào xanh 
tự nhiên, mềm mại mà vững 
chãi. Nhờ những lớp lá nhỏ, ken 
dày, xanh thẫm, hàng duối ở Tân 
Trào mang một vẻ đẹp rất riêng, 
khiến bất cứ ai đặt chân đến đều 

ngập tràn cảm xúc an lành.
Sự linh thiêng của rặng duối 

đã trở thành một phần trong nếp 
nghĩ, nếp sống của bà con. Trong 
một buổi chiều thu trong veo, 
nắng vàng như rót mật lên con 
đường xanh mướt, chúng tôi có 
dịp trò chuyện với cụ Viên Thị 
Soa, gần 90 tuổi, người đã gắn 
bó gần như trọn đời với mảnh đất 
này. Cụ kể: “Từ khi cụ sinh ra đã 
có rặng duối đầu làng rồi. Ông 
bà xưa kể lại, từ thuở khai hoang 
lập ấp, những người đến lập làng 
đã trồng hàng duối này ngay đầu 
đường. Trải qua bao năm, hàng 
duối đã trở thành thành lũy vững 
chãi, ôm ấp, che chở bản làng”.

Những cây duối già xù xì
là chứng nhân thời gian, chở che 
người dân Tân Trào qua bao
năm tháng.
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“Đó là khoảng cuối mùa 
Xuân năm 1968”.

1.

Chiếc “Đầm già” lượn một 
vòng chữ C rồi phóng vút 
lên trời như con chim bồ 

cắt. Khi ở một khoảng khá cao, 
nó rì rào, đằm đẵm, lưng tưng như 
một cánh diều no gió.

Sơn và Chiến ghìm hai khẩu 
tiểu liên AK trên một chảng ba 
cây, đạn đầy ắp trong băng đã 
lên nòng, mắt đăm đăm theo dõi 
chiếc máy bay trinh sát của địch 
đang chờn vờn trên bầu trời của 
cánh đồng hoang đầy lau sậy.

- Mẹ! Mày lạng xuống một 
cái nữa sẽ biết tay tao! - Sơn 
bực dọc.

 - Bắn tan xác nó đi! Trả thù 
cho thằng Tâm…

Có một bàn tay vỗ nhẹ lên 
vai Sơn, giọng ấm trầm nhưng 
nghiêm khắc:

- Ai lệnh cho các đồng chí bắn 
“đầm già”? Bắn chắc gì đã trúng 
nó! Chỉ hại cho anh em… Chúng 
ta đang trụ ở một nơi khá an toàn. 
Làm “hôi ổ” khó mà kiếm được 
chỗ nào tốt hơn!

- Dạ… dạ thưa chú! Tụi tôi 
muốn trả thù cho thằng Tâm. Ông 
nhìn kìa! Nó lạng lách trông nhức 
mắt quá?

- Không được! Các chú nghe 
lệnh tôi - không được bắn - Ba 
Tấn dứt khoát, rồi anh nhẹ giọng 
trở lại: “Nếu còn sống, còn đi theo 
cách mạng, chúng ta đâu thiếu cơ 
hội để trả thù cho đồng chí, đồng 
bào mình. Không được nóng vội. 
Hãy bình tĩnh, nhất là trong lúc 
này. Tôi hiểu tấm lòng các chú… 
Nhưng phải bảo toàn lực lượng, 
giữ bí mật nơi đóng quân! Chiến 
trận tiến thoái, thắng thua là lẽ 
thường. Hy sinh là chuyện phải 
chấp nhận thôi. Cái quan trọng 
là thắng lợi cuối cùng. Tôi cũng 
thương thằng Tâm lắm chứ!

- Dạ!… Dạ, chúng cháu nghe 
chú. Chúng cháu chấp hành lệnh 
của chú!

Sơn và Chiến hình như đã 
hiểu được những lời của Ba Tấn, 
nhưng trong lòng họ vẫn còn ấm 
ức, bực dọc… 

Ba Tấn vấn một điếu thuốc, 
bật lửa, rít một hơi dài. Anh 
thoáng mơ màng nhìn ra con 
đường mòn mịt mùng lau sậy. 
Sơn và Chiến quẩy súng lên vai, 
mắt nhìn lên bầu trời, trong lòng 
còn hậm hực. Cả ba người, hình 
như nhớ về cái đêm ấy. Chỉ mới 
đây thôi!

2.           
- Chú Ba! Ở đây cá mắm 

không thiếu. Nhưng gạo! Gạo chỉ 
còn đủ ăn hai ngày nữa thôi!

Ba Tấn thoáng trầm ngâm, 
anh nói:

- Tôi cũng đã nghĩ đến chuyện 
này rồi. Phải đi một chuyến ra 
vùng “meo” vận động bà con ủng 
hộ lương thực và liên lạc với mấy 
cơ sở mình ngoài ấy.      

Ba Tấn nói với các chiến sĩ 
của anh:

- Đêm nay, tôi sẽ đích thân 
chỉ huy các đồng chí đi công tác. 
Tất cả chấp hành theo lệnh của 
tổ chức, làm theo nhiệm vụ được 
phân công…

Màn đêm buông xuống cánh 

đồng hoang. Ánh trăng thượng 
tuần xanh xanh, le lói như chiếc 
xuồng con neo trên một bến sông 
đầy lau sậy. Gió xạc xào, hiu hiu 
thổi qua những rừng lá tối đen như 
mực. Đom đóm lập lòe trên những 
cành cây như đèn chớp… Đoàn 
chiến sĩ lặng lẽ, đạn lên nòng, đi 
theo lối mòn trong bóng đêm, lần 
hướng về cái vầng sáng mơ hồ 
ở xa xa phía Bắc cánh đồng gần 
vùng ven thị xã. Họ ra đi xuyên 
qua vùng địch tạm chiếm.

- Mở cửa! mở cửa… anh Tư. 
Người của Mặt trận Giải phóng 
đây!… Ba Tấn đây!

Ánh đèn dầu leo lét trong nhà 
được vặn lên hơi sáng. Có tiếng 
ho lọc cọc và tiếng dép nhẹ. Cánh 
cửa hé ra, dội chút ánh sáng lên 
chiếc mũ tai bèo của Ba Tấn:

- Trời! Ba Tấn… sao chú 
mày về đây được? Đồn bót giăng 
giăng. Bọn lính đêm nào cũng đi 
kích… nguy hiểm quá! Thôi vào 
nhà nhanh đi!

Ba Tấn lách mình vào cửa. 
Tư Cầu đánh thức vợ dậy: “Ba 
Tấn và anh em về… Bà nấu cơm 
nhanh cho mấy chú ấy ăn đi. Bắt 
đại con gà mái trong ổ làm thịt 
đi cho dễ. Nhẹ nhàng đừng làm 
kinh động…

Ông quay sang hỏi Ba Tấn: 
Anh em mình trong ấy ra sao? 
Thằng Tâm con tôi có về với chú 
không? Ở trong, hầm hố có chắc 
chắn không? Mỗi lần bọn nó bắn 
“ô bích” tôi lo quá!

Ba Tấn thân mật vỗ vai 
Tư Cầu:

- Anh yên chí đi. Chỉ lo gạo… 
Còn mọi thứ đều ổn. Đường đi 
nguy hiểm quá nên tôi cho thằng 
Tâm ở nhà. Thằng con anh nó 

muốn giận tôi!
Tư Cầu gật gật đầu:
- Chú tính cũng phải. Nó là 

lính mới. Chú nói với nó, để má 
nó vào thăm, hay hơn!

- Hôm rồi, chắc anh nhận 
được thư tôi?

- Có. Tôi đã vận động được 
một số bà con ủng hộ mình một 
ít gạo tiền. Đang tìm cách chuyển 
vào cho mấy chú. Lúc này nó 
kiểm soát gắt lắm… Nhưng giá 
nào cũng phải đem vào thôi!

- Chúng tôi sắp hết lương thực 
nên phải mạo hiểm ra đây!

- Tôi biết. Chú xem! - Tư Cầu 
dẫn Ba Tấn vào buồng ngủ và giở 
lu ra: những bọc nilon dày đựng 
đầy gạo được cột cẩn thận từng 
túi nhỏ.

- Anh kỹ lưỡng quá! - Ba Tấn 
nắm tay Tư Cầu siết chặt.

Ba Tấn và các chiến sĩ trở về, 
mỗi người mang trên mình gần 
hai mươi ký gạo, họ lau lách qua 
một quãng đường khá dài, nguy 
hiểm luôn rình rập. Có lúc họ đi 
sát đồn giặc gần hai mươi mét, 
nghe rõ cả tiếng nói chuyện của 
bọn lính trong đồn.

Gần đến bìa cánh đồng để vào 
cứ. Có tiếng kêu như chim quốc: 
“Quốc… quốc… quốc…”. Có 
người đón! Tâm và hai chiến sĩ 
thổi ống tre giả tiếng chim làm 
mật hiệu.

- Chú Ba và mấy anh về trong 
trước, để chúng tôi gác đường cho 
an toàn! Chú Ba thấy ba má tôi ở 
ngoài có khỏe không? - Tâm hỏi.

- Khỏe cả. Anh chị Tư gom 
gạo của bà con ủng hộ và cho tụi 
mình một con gà mái đẻ…

Sau ít phút sắp xếp, Ba Tấn 
để Tâm và Sơn ở lại, ông và các 

chiến sĩ tải gạo về cứ. “Mấy đứa 
cẩn thận nhé!” - Ba Tấn ngoái lại 
dặn dò…

Ba Tấn về đến cứ. Anh bỏ 
cái bòng gạo xuống đất, thở phào 
nhẹ nhõm. Các chiến sĩ ở nhà vây 
quanh Ba Tấn. “Có thuốc Ruby 
và một can rượu nếp ngon đây…” 
- Ba Tấn vui vẻ - “Một con gà 
mái đẻ nữa. Bà con mình ủng hộ 
hết mình đấy! Gọi mấy đứa đun 
nước nấu cháo… Bọn thằng Tâm 
về, mình lai rai chút. Gà mái đẻ 
của chị Tư má thằng Tâm cho 
đó! Tội nghiệp anh chị. Từ chối 
thế nào cũng không được. Con gà 
đang ấp”.

Bỗng có tiếng súng nổ dồn 
phía ven cánh đồng. Ba Tấn lặng 
người lo lắng. Mọi người ai nấy 
đều bồn chồn…

Trời hửng sáng, chưa rõ mặt 
người. Sơn mình mẩy bê bết bùn 
đất và máu, quảy hai khẩu súng 
trở về.

- Thằng Tâm đâu?… Nó đâu! 
Mày có sao không? - Ba Tấn 
nóng ruột như thiêu hỏi.

- Con không sao!… Thằng 
Tâm nó chết rồi chú Ba ơi! - Sơn 
mếu miệng nói.

- Sao… Sao chết vậy? - Ba 
Tấn nắm vai Sơn lắc lắc. Mắt anh 
đỏ như tôm luộc.

- Chúng tôi sửa soạn rút. Bọn 
lính đi phục kích về, chạm mặt 
chúng tôi ở ngã ba cây Trâm. 
Trời tối, chúng tôi và bọn nó bắn 
nhau loạn xạ. Bọn lính nó chạy, 
chúng tôi cũng chạy… Chừng vài 
mươi bước, thằng Tâm trúng đạn 
ngã cái bịch xuống đất, nhưng 
chưa chết liền! Nó đưa cây súng 
cho tôi, thều thào bảo tôi chạy đi. 
Nó còn ráng rút nhíp trái lựu đạn, 

đút cánh tay vào ngực, nằm sấp 
xuống, đè lên…! Bọn lính mò 
trở lại… Tôi nghe nổ “Ùm!” một 
tiếng thật lớn, ngay chỗ cái xác 
của thằng Tâm!… Tôi bò xuống 
đồng, vạch lau sậy, lần về đây!

Mọi người ai nấy đều thẫn 
thờ. Ba Tấn co nắm đấm lại rồi 
thừ người đốt thuốc. Điếu thuốc 
cháy đến gần tận kẽ tay, anh 
mới hay.

- Có nấu cháo, mổ gà không 
chú Ba? Nước sôi lâu lắm rồi!

Ba Tấn khoát tay:
- Thôi! Bảo chúng nó nấu 

cơm, kiếm gì ăn đỡ… Còn con 
gà, để mở cửa mả, cúng thằng 
Tâm rồi nhậu luôn với nó. Đêm 
nay dò đường cẩn thận, coi có lấy 
được xác nó về không!

Hai ngày, sau khi Tâm hy 
sinh, người của Ba Tấn vẫn chưa 
bắt liên lạc được với gia đình ông 
Tư Cầu. Ba Tấn và các chiến sĩ 
của anh truy điệu cho Tâm xong, 
họ ngồi nhậu lai rai dưới rặng trâm 
bầu. Con gà mái đẻ vẫn chưa bị 
làm thịt, họ đã thay bằng một con 
gà trống tơ cho đúng với lệ mở 
cửa mả! Ba Tấn uống một hơi ba 
ly rượu nếp ngon mà vẫn chẳng 
thấy gì. Lòng anh nằng nặng. Ba 
Tấn hình dung đến vợ chồng Tư 
Cầu: “Thằng Tâm nó là con trai 
độc nhất của anh chị Tư Cầu… 
Ảnh chỉ gửi cho mình. Không 
ngờ nó “đi” sớm quá vậy!”… Và 
còn “một người” nữa! - Ba Tấn 
nói khẽ với Sơn:

- Sơn này! Con Thắm ở bên 
cánh Quân y huyện, không biết 
sẽ ra sao khi hay thằng Tâm 
chết! Thằng Tâm nó coi tao như 
ba nó. Hôm nọ, nó tâm sự và tiết 
lộ bí mật với tao rằng: nó và con 
Thắm có ăn ở với nhau rồi! Hai 
đứa hẹn sẽ thành chồng vợ… Bây 
giờ. Mày biết không? Tao cầu 
mong… cầu mong cho con Thắm 
đừng có bầu, để nó khỏi dở dang 
đời con gái. Tội nghiệp!

Có tiếng “đầm già” sè sè, quần 
đảo trên bầu trời của cánh đồng.

3.
Sau ngày hòa bình, thống nhất 

đất nước, hằng năm vào khoảng 
cuối tháng Mười âm lịch, khi gió 
chướng về, lau sậy trổ bông phơ 
phất, trắng xóa cả đồng bưng, 
người ta thấy có một phụ nữ khá 
đẹp, ăn vận lịch sự, dẫn một bé 
trai, mặt mũi khôi ngô, sáng láng 
đến cúng kiến và đặt hoa ở mộ 
của Tâm. Mấy năm sau này, khi 
hài cốt các liệt sĩ được quy tập 
về nghĩa trang liệt sĩ huyện, thì 
không thấy người phụ nữ ấy và 
cậu bé kia trở lại nữa… Còn cánh 
đồng hoang vu thuở ấy, một thời 
chở che cho cán bộ, chiến sĩ ta sau 
năm Mậu Thân ác liệt, bây giờ 
đã thành vườn ruộng phì nhiêu, 
sum suê cây trái. Chuyện về cánh 
đồng máu lửa ấy, chỉ còn trong 
ký ức của những người đã đi qua 
một thời chiến tranh nơi mảnh đất 
vùng ven nhiều ác liệt… Người 
kể cho tôi nghe câu chuyện này, 
bây giờ tóc đã bạc trắng, đôi mắt 
ông thoáng ánh lên chút xa xôi: 
“Cô Thắm đến giờ vẫn không có 
chồng… Thằng bé, con của cô ấy 
làm Bí thư hay Chủ tịch xã gì ở 
đó. Hôm ấy, mẹ nó có nói. Cánh 
đồng hoang bây giờ… không còn 
còn hoang vu nữa!” g
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TẢN VĂN

Chiều buông xuống quê tôi chậm rãi như dải lụa mềm vắt ngang 
trời, rót xuống từng giọt nắng cuối ngày óng vàng mặt nước. 
Trên triền đê xanh cỏ, những cơn gió bắt đầu nổi lên - thứ gió 

hoang hoải từ sông Hồng đỏ nặng phù sa, phả vào hồn người một dư vị 
rất đỗi thân quen, rất đỗi quê nhà.

Quê tôi, một vùng chiêm trũng ven đô, nơi con sông Hồng uốn lượn, 
cần mẫn bồi đắp phù sa cho ngô khoai tươi tốt. Sông cho đất, cho mùa, 
cho sự sống. Nhưng cũng chính dòng sông hiền hòa ấy, mỗi năm vào 
mùa lũ, nước tràn về gây ngập bãi bờ, nhà cửa, dòng nước đục ngàu 

9Tuyên Quang Cuối tuần 9

lộng gió sông Hồnglộng gió sông Hồng
Chiều quêChiều quê
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Em ạ, mùa dát màu tháng Tám
xanh từ chân trời biêng biếc nhau
sen trong hồ đã tàn
em còn hồng một nụ

anh gói nỗi buồn trong lá sen
bọc cốm đầu mùa thơm rất lạ
đầu ngày có con chim chuyền cành hót chơi
rí rích cũ xưa trong lá

sông Hồng duềnh cơn nhớ 
đẩy con sóng chơi vơi bãi giữa mỡ màu
chắc vì sông đang hát
bài ca nhớ nhau...

bài ca mùa Thu can cớ gì đâu
mà em đi lặng mùa im tiếng gió 
còn thương nhớ gửi mùa vào cỏ
mọc mầm xanh rêu.

Hơn nửa thế kỷ qua rồi
Đọc lại Di chúc của Người hôm nay

Mùa thu xao xuyến lá bay
Những lời Người dặn mai này còn nguyên

Tất cả vì nước, vì dân
Suốt đời Người sống nhân văn nghĩa tình

Người về với cõi vĩnh hằng
Vẫn gieo hạt để mùa màng sinh sôi

Đi xa mấy chục năm rồi
Mùa thơm để lại cho người mai sau

Người đem theo một nỗi đau
Nỗi đau mất nước, dân đâu mạnh giàu

Những điều mong ước bấy lâu
Giang sơn thống nhất, dân giàu, tự do!

Ra đi Người vẫn còn lo
Xây nền “Độc lập - Tự do…” thế nào?

Từng câu, từng chữ nghẹn ngào
Một tâm hồn lớn trên cao rạng ngời

Hơn nửa thế kỷ qua rồi
Những lời căn dặn rạng ngời muôn năm

Mênh mang dưới ánh trăng Rằm
Di chúc Người tỏa hương sen ngát trời!

VÂN KHÁNHNGUYỄN XUÂN HÙNG

nTHIÊN THANH

Minh họa: XUÂN ĐỨC

Tháng TámDi chúc của Người

Minh họa: DUY QUANG

cuốn theo bao lo toan, vất vả của người dân quê tôi. 
Tôi lớn lên giữa những mùa nước ấy. Những mùa 

lũ không chỉ trôi qua trên con đường phù sa ngập gối, 
mà còn trôi trong cả giấc mơ tuổi thơ lấm lem bùn đất. 
Lũ trẻ quê tôi ngày ấy không biết trò chơi công nghệ, 
chỉ có những trưa hè trốn nhà, ra cầu ao cùng nhau 
nhảy tùm xuống dòng nước. Nước sông dạy chúng tôi 
biết bơi từ thuở nhỏ, biết đón con nước xuôi dòng, vượt 
sông thả trâu, cắt cỏ. Và lơ đãng theo những cơn gió 
quê thổi suốt năm tháng tuổi thơ, êm dịu như tiếng ru 
của mẹ. Đó là thứ gió từ sông thổi vào, mang theo mùi 
bùn non, mùi cỏ gà, mùi nước rút qua từng thớ đất. 
Gió sông mộc mạc, dịu dàng lùa vào mái tóc khô quắt 
nắng, rì rào qua rặng tre già và khe khẽ mát tâm hồn.

Rồi năm tháng trôi. Khi hệ thống thủy điện đầu 
nguồn được xây dựng, sông Hồng thôi không “nổi 

giận” nữa. Những mùa lũ ven sông dần trở thành 
ký ức. Trẻ con quê tôi giờ không còn bì bõm lội 
nước, hệ thống ao hồ ven đê dần bị san lấp làm khu 
dân cư, triền đê xưa đầy cỏ may… giờ đã trải nhựa, 
nhà cửa mọc san sát.

Tôi cũng đã rời quê, bước vào phố thị - nơi đèn 
điện sáng cả giấc mơ đời người, nhưng lại không 
soi sáng được miền ký ức. Giữa phố xá ồn ào, nóng 
bức, nhiều đêm tôi thèm đến rớm nước mắt một 
cơn gió quê, gió nguyên sơ từ bãi bồi sông Hồng 
thổi ngang qua lòng người, khơi dậy những miền 
tuổi thơ đã phủ bụi thời gian.

Lần trở về gần nhất, tôi đi bộ trên triền đê cũ. 
Những thảm cỏ gà, nơi tôi nằm ngắm trăng, mơ 
mộng theo từng đám mây không còn nữa, lũ bạn 
ngày xưa cũng rời làng lập nghiệp ở những phương 
trời xa… Bầu trời vẫn trong, sông vẫn trôi, nhưng 
cái hồn cốt quê xưa như đã lui về một nơi nào đó 
sâu thẳm. Tôi đứng lặng hồi lâu, cố hít thật sâu mùi 
gió - thứ mùi vừa quen vừa lạ, như thể gió đang 
mang theo cả tiếng gọi của những năm tháng cũ.

Quê xưa giờ đã đổi thay. Tôi vui mừng, nhưng 
vẫn len lỏi một điều tiếc nuối: tiếc những chiều thả 
trâu trên triền đê lộng gió, những đêm nghe dế gáy 
trên bãi soi và tiếc những cơn gió mộc mạc thổi 
qua tâm hồn trẻ dại, tiếc tuổi thơ mình - thứ không 
bao giờ trở lại, như chính dòng nước sông Hồng đã 
lặng lẽ trôi đi n

Đường lên Lao Chải ngoằn ngoèo
Vén mây cưỡi gió xe trèo dốc cao

Kia rồi trai gái Tày, Dao... 
Bậc thang ruộng gối nhau bao nhiêu tầng

Núi cao đất đá cỗi cằn
Mồ hôi nhỏ xuống mạ mầm mọc lên

Bao ngày nắng rộp áo em
Be bờ giữ nước mong nên mùa màng

ĐINH XUÂN TRƯỜNG

Lao Chải
Về thăm trường học chiều Thu

Tiếng chim vườn cũ dường như đã già
Sân trường nắng vẽ thành hoa

Cây bàng áo đỏ như là mới thay

Bâng khuâng ghế đá hàng cây
Gọi bao kỷ niệm thơ ngây ùa về
Còn vương bục giảng em nghe

Bao lời nhiệt huyết say mê êm đềm

Thầy cô chắp cánh cho em
Qua sông bay khắp mọi miền quê hương

Em nghe sóng vỗ nẻo đường
Tìm về thăm lại mái trường ngày xưa

Bỗng trời ào một cơn mưa
Rưng rưng ướt tiếng dạ thưa sụt sùi.

NGUYỄN CHÍ DIỄN

Thăm lại trường xưa

GIA BẢO

Lời tự sự của đá
Bao đời ngược dốc tra ngô

Bao đời cặm cụi gùi thồ nương cao
Lại thêm dông gió thét gào

Lại thêm địch họa biết bao nhiêu mùa!

Đấy không phải chuyện ngày xưa
Đấy là câu chuyện như vừa mới đây

Một vùng đá xám hao gầy
Một vùng đá xám vướng đầy gieo neo!

Khi muốn thoát khỏi cảnh nghèo
Nâng cao tri thức, trồng, gieo cây gì

Tập tục nào cần bỏ đi
Chăn nuôi phù hợp - thầm thì cao nguyên!

Đá xám nhưng đá rất hiền
Đá lạnh nhưng vẫn giữ nguyên nhựa đời

Nghĩ về miền đá quê ơi
Rưng rưng mây trắng, nắng rơi vạt chiều!

Đi qua vạt vạt óng vàng
Ta nghe sóng lúa rộn ràng vùng cao

Đêm buông mái cọ cần lao
Bếp hồng ánh lửa sáng bao ân tình...



BỐ mất vì bị bệnh hiểm nghèo, mẹ 
bỏ đi lấy chồng, để lại 3 chị em Hạ 

Thị Gầu, sinh năm 2014; Hạ Thị Súa, 
sinh năm 2018 và Hạ Thị Kía, sinh năm 
2020, dân tộc Mông, thôn Sủng Cháng, xã 
Thắng Mố sống cùng bà nội Cháng Thị 
Mỷ, gần 80 tuổi.  

Bà Cháng Thị Mỷ cho biết: “Gia đình 

tôi thuộc hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn. 
Con trai duy nhất của tôi là Hạ Mí Lấu bị 
bệnh mất từ năm 2020, con dâu cũng bỏ 
đi lấy chồng. Con mất để lại cho tôi 3 đứa 
cháu gái. Nhà tôi không có ruộng nương, 
cuộc sống khó khăn, bốn bà cháu đùm bọc 
nhau rau cháo qua ngày. Bản thân tôi bị 
bệnh thấp khớp, thị lực kém, sức khỏe ngày 
càng yếu, vậy mà chiều 4-8, cơn bão đi qua, 
cây đổ vào đã làm sập hết cả mái nhà của 
mấy bà cháu, đồ đạc trong nhà hỏng hết, 
không còn gì cả. 

Chuyên mục “Nhịp cầu Nhân ái” Báo 
và Phát thanh, truyền hình Tuyên Quang 
mong muốn nhận được sự chung tay giúp 
đỡ của các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm 
để giúp 4 bà cháu mồ côi vượt qua khó 
khăn. Mọi sự giúp đỡ gửi về chị Trần Thị 
Minh Thủy, phóng viên Báo và Phát thanh, 
truyền hình Tuyên Quang, số tài khoản 
cá nhân: 8100215014802, Ngân hàng 
Agribank. Điện thoại: 0976.840.865. Hoặc 
gửi về đồng chí Cháng Thị Mỷ, Chủ tịch 
UBND xã Thắng Mố. ĐT: 0356648069.
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Cờ đỏ sao vàng được ấn 
định là Quốc kỳ Việt Nam 
khi nào?

Cách mạng Tháng Tám 
năm 1945 thắng lợi, ngày 
5/9/1945, Chủ tịch Chính 

phủ lâm thời Việt Nam Dân chủ 
Cộng hòa ra Sắc lệnh số 5-SL về 
việc bãi bỏ cờ quẻ ly và ấn định 
Quốc kỳ Việt Nam.

Theo đó, ấn định Quốc kỳ 
Việt Nam hình chữ nhật, bề 
ngang hai phần ba bề dài; nền 
mầu đỏ tươi, ở giữa có sao năm 
cánh mầu vàng tươi. Kích thước 
nền cờ: Bề dài = a, bề ngang = 
2/3a. Sao: Từ trung tâm đến hết 
I góc lồi = 1/5a, từ trung tâm đến 
I góc lõm = 1/10a. Mầu sắc: Nền 
mầu đỏ tươi, Sao vàng tươi. Cách 
đặt sao: Ngôi sao vàng có 5 góc 
lồi và 5 góc lõm, trung tâm sao 
đặt đúng trung tâm nền cờ, một 

NHỊP CẦU NHÂN ÁI

Xót xa cảnh bà nội gần 80 tuổiXót xa cảnh bà nội gần 80 tuổi
nuôi ba cháu gái mồ côinuôi ba cháu gái mồ côi

Chào mừng 80 năm Cách mạng 
Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, TTV 
Tuyên Quang và VTV 1 - Đài Truyền 
hình Việt Nam tổ chức chương trình 
nghệ thuật đặc biệt:

TTV Tuyên Quang: Chương trình 
Chính luận Nghệ thuật “Tân Trào vang 
mãi lời thề” 20h10 ngày 15/8.

VTV 1 - Đài Truyền hình Việt Nam: 
Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Tự hào 
là người Việt Nam” 20h10 ngày 17/8.

Trong 2 ngày thứ Bảy (16/8) và Chủ 
nhật (17/8), Báo và Phát thanh, truyền 

hình Tuyên Quang, Lotte 
Tuyên Quang có các phim 
truyện giải trí hấp dẫn:

TTV Tuyên Quang:
- 8h00: Phim truyện: Vòng 

tròn tội ác.
- 10h30: Phim truyện: 

Chuyện xóm tui.
- 12h00: Phim truyện: 

Hoán đổi nghiệt ngã 
(22h20 - T17).

- 18h00: Phim truyện: 
Muôn kiểu làm dâu (21h15 - 
T 16).

Lotte Tuyên Quang:
- Thanh gươm diệt quỷ: Vô hạn thành 

(9h00, 10h00, 12h00, 13h00, 13h50, 
15h00, 16h50, 18h00, 19h50, 20h40.

- Mang mẹ đi bỏ (9h00, 11h20, 13h40, 
16h00, 18h20, 20h30).

- Thám tử lừng danh Conan: Dư ảnh 
của độc nhãn (11h30, 16h00).

- Dính lẹo (21h00).
- Tôi có bệnh mới thích cậu (18h20).
- Trại tu nuôi quỷ (9h20).
                          BẢO CHI (Tổng hợp)

Xuất hiện trong phong trào 
cách mạng năm 1940 ở Nam 
Kỳ, lá cờ đỏ sao vàng năm cánh 
gắn liền với lịch sử đấu tranh 
giành lại và giữ vững nền độc 
lập dân tộc và công cuộc đổi 
mới phát triển, sánh vai với 
các cường quốc năm châu của 
Nhân dân Việt Nam.

nn   NGỌC MAINGỌC MAI

n  MINH THỦY

Sắc lệnh số 5-SL ngày 5/9/1945 của Chủ tịch Chính phủ Lâm thời 
về việc bãi bỏ cờ quẻ ly và ấn định Quốc kỳ Việt Nam và Phụ lục mẫu 
Quốc kỳ kèm theo Sắc lệnh.

Lễ thượng cờ kỷ niệm 
Ngày hội thống nhất non sông

tại Bến Hải, Quảng Trị.

Ca sĩ và e kip chương trình Tân Trào vang mãi 
lời thề của TTV Tuyên Quang.

XEM GÌXEM GÌ
Ở ĐÂU?Ở ĐÂU?

góc lồi quay thẳng lên phía trên 
theo đường AB.

Trải qua quá trình phát triển 
của dân tộc, của đất nước, mỗi 
giai đoạn, lá cờ có chỉnh sửa. 
Nhưng hồn cốt của lá cờ và nội 
dung ý nghĩa không hề thay đổi, 
và trở thành một biểu tượng 
đẹp, ấn tượng, mang đậm nét 
dân tộc Việt.

Hướng dẫn về việc sử dụng 
Quốc kỳ

Về cách treo, “… Khi treo 
Quốc kỳ chú ý đừng để ngược 
ngôi sao. Treo ảnh, chân dung 

lãnh tụ cùng với Quốc kỳ thì 
ảnh phải thấp hơn Quốc kỳ hoặc 
để ảnh trên nền Quốc kỳ dưới 
ngôi sao…”.

Thời gian treo: “… Quốc kỳ 
được treo trong các phòng họp, 
hội trường của các cấp chính 
quyền, cơ quan nhà nước và các 
đoàn thể khi họp những buổi họp 
long trọng.

Các cơ quan Nhà nước, các 
nhà trường (kể cả học viện), các 
đơn vị vũ trang, các cửa khẩu biên 
giới, các cảng quốc tế phải có cột 
cờ và treo Quốc kỳ trước công 

Quốc kỳ - biểu tượngQuốc kỳ - biểu tượng
thiêng liêng đặc biệtthiêng liêng đặc biệt

sở, hoặc nơi trang trọng trước cửa 
cơ quan, Quốc kỳ phải đúng tiêu 
chuẩn về kích thước, màu sắc đã 
được Hiến pháp quy định.

Trụ sở Phủ Chủ tịch, trụ sở 
Quốc hội, Lăng Chủ tịch Hồ Chí 
Minh, trụ sở Chính phủ, Tòa án 
nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát 
nhân dân tối cao, Bộ Ngoại giao... 
treo Quốc kỳ 24/24 giờ hằng ngày.

Tất cả các cơ quan và đơn vị 
nói trên, đặc biệt là các cơ quan đối 
ngoại, khi có khách nước ngoài từ 
cấp Bộ trưởng trở lên đến thăm 
chính thức phải treo cờ quốc gia 
của khách cùng với Quốc kỳ…

Dùng Quốc kỳ về việc tang:
“… Khi có quốc tang thì đính 

vào phía trên Quốc kỳ một dải vải 
đen, dài bằng chiều dài Quốc kỳ, 
rộng bằng 1 phần 10 chiều rộng 
Quốc kỳ.

Quốc kỳ để phủ lên linh cữu 
những người chết được Chính 
phủ quyết định làm lễ quốc tang. 
Những trường hợp khác được phủ 
Quốc kỳ lên linh cữu những người 
chết sẽ được quy định riêng…”.

Giữ biểu tượng thiêng liêng
80 năm trôi qua, trong chặng 

đường vẻ vang của dân tộc, lá 
quốc kỳ luôn tung bay thể hiện 
cho sự tự do, độc lập, toàn vẹn 
của đất nước cũng như sự đoàn 
kết một nhà của toàn thể dân tộc 
ta. Việc treo cờ Tổ quốc trong 
những ngày lễ, Tết, sự kiện chính 
trị quan trọng đã trở thành một 
nét đẹp văn hóa rất đáng được 
trân trọng.

Tuy nhiên, tại một số nơi, việc 
treo cờ Tổ quốc vẫn chưa đúng 
quy định, chưa bảo đảm sự trang 
nghiêm cũng như mỹ quan. Một 
số nơi còn treo những lá cờ bạc 
màu, thậm chí bị rách, treo ở vị 
trí thiếu trang trọng... Những điều 
này phần nào đã làm mất đi sự 
thiêng liêng của nghi thức treo cờ 
Tổ quốc.

Lá cờ đỏ sao vàng là biểu 
tượng thiêng liêng của dân tộc Việt 
Nam. Việc treo cờ Tổ quốc cho 
đúng cũng là cách thể hiện lòng 
yêu nước, niềm tự hào của người 
dân với đất nước nn

Lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ tỉnh 
Tuyên Quang tặng quà gia đình bà Cháng 
Thị Mỷ, thôn Sủng Cháng, xã Thắng Mố.
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Nhiều 
thiết bị điện 
của Trường 

PTDTBT 
THCS 

Chiềng Sơ, xã 
Mường Luân 
đã được sửa.

Những vật dụng thiết yếu được cán bộ, chiến sĩ Bộ 
đội Biên phòng Sơn La phối hợp với các nhóm thiện 
nguyện kịp thời đưa đến hỗ trợ người dân vùng lũ.

Nhiều hoạt động hỗ trợ giúp 
người dân vùng lũ Sơn La

NHỮNG ngày cuối tháng 7, đầu tháng 
8/2025, mưa lớn kéo dài đã gây lũ quét, 

sạt lở nghiêm trọng tại các xã Mường Lạn, Sốp 
Cộp, Sông Mã, Chiềng Khương, Huổi Một, 
tỉnh Sơn La. Nhiều tuyến đường bị chia cắt, 
thiệt hại nặng nề về tài sản, ảnh hưởng nghiêm 
trọng đến đời sống người dân.

Trong ngày 11/8, các đồn Biên phòng 
Mường Lạn, Mường Cai, Nậm Lạnh đã phối 
hợp chính quyền cơ sở, các nhóm thiện nguyện 
và mạnh thường quân vận chuyển hơn 250 
suất quà gồm gạo, mì tôm, bánh chưng, thịt 
hộp, dầu ăn, nước mắm, muối, đồ dùng thiết 
yếu và tiền mặt với tổng trị giá hơn 100 triệu 
đồng đến tận tay bà con. Lực lượng Bộ đội 
Biên phòng Sơn La cũng trực tiếp san gạt đất 
đá, khắc phục điểm sạt lở, khơi thông đường 
giao thông. Trước đó, Đoàn công tác Trung 
ương Đoàn do đồng chí Nguyễn Tường Lâm, 
Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ 
tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên 
Việt Nam dẫn đầu đã trao 92 suất quà cho các 
hộ bị thiệt hại ở bản Púng Khương; thăm, tặng 
quà 8 hộ có nhà bị đổ sập ở bản Nậm Pù; động 
viên 50 thanh niên tham gia xây nhà cho hộ 
mất nhà ở thuộc xã Huổi Một. Tổng giá trị quà 
tặng hơn 250 triệu đồng.

Tại bản Đứa Cát, xã Chiềng Sơ, Quân khu 
2 phối hợp tỉnh Sơn La khởi công xây mới 52 
nhà (giai đoạn 1), tiếp đó xây 279 nhà cho hộ 
di dời và sửa 90 nhà hư hỏng (giai đoạn 2).

TRẬN mưa lớn đêm 31-7, rạng sáng 1-8 đã gây ra lũ 
quét, sạt lở đất kinh hoàng, làm thiệt hại nặng nề về 

người, tài sản tại nhiều xã vùng cao tỉnh Điện Biên.
Trong đó, có các thiết bị điện thiết yếu như tủ lạnh, 

máy giặt, quạt điện… đã bị ngâm trong nước, hư hỏng. 
Giữa lúc bà con còn đang loay hoay thì những người thợ 
điện tử, điện lạnh đã xuất hiện.

THOÂNG TIN - QUAÛNG CAÙO

1. Tên đơn vị cổ phần hóa: Trung tâm Dạy nghề - 
Sát hạch Lái xe Tuyên Quang (Name of the equitized 
unit: Tuyen Quang Vocational Training and Driving 
Test Center).

Trụ sở chính: Tổ 17, Phường An Tường, tỉnh Tuyên 
Quang (Address: Group 17, An Tuong Ward, Tuyen 
Quang Province).

2. Ngành nghề kinh doanh chính: Đào tạo và Sát 
hạch lái xe cơ giới đường bộ. (Business lines: Road 
motor vehicle driver training and testing).

3. Vốn điều lệ Công ty cổ phần: 17.990.000.000 
đồng (Bằng chữ: Mười bảy tỷ chín trăm chín mươi triệu 
đồng), tương đương với 1.799.000 cổ phần (Chartered 
capital: 17.990.000.000 VND (In words: Seventeen 
billion nine hundred ninety million VND), equivalent to 
1.799.000 shares).

Trong đó (Of which):
- Cổ phần Nhà nước nắm giữ: 881.510 cổ phần (Shares 

owned by the state: 881.510 shares).
- Cổ phần bán cho Nhà đầu tư chiến lược: 0 cổ phần 

(Shares offered to strategic investors: 0 shares).
- Cổ phần bán cho người lao động: 279.500 cổ phần 

(Shares sold to employees: 279.500 shares).
- Cổ phần bán cho tổ chức công đoàn tại doanh nghiệp: 

0 cổ phần (Shares offered to the Union: 0 shares).
- Cổ phần bán đấu giá công khai cho các nhà đầu 

tư thông thường: 637.990 cổ phần (Initial public offering 
shares: 637.990 shares).

- Cổ phần bán theo phương thức khoán (bảo lãnh 
phát hành; dựng sổ): 0 cổ phần (Shares offered by 
the contract methods (underwriting agreement; book 
building): 0 share).

4. Giá khởi điểm: 10.000 đồng/cổ phần (Starting 
price: 10.000 VND/shares).

5. Tổ chức bán đấu giá: Công ty cổ phần Chứng 
khoán UP (Organization implementing the initial public 
offering: UP Securities Joint Stock Company).

Địa chỉ: Tầng 8 Tòa nhà Hapro, 11B Cát Linh, phường 
Ô Chợ Dừa, Hà Nội (Address: 8th Floor, Hapro Building, 
11B Cat Linh, O Cho Dua Ward, Hanoi).

6. Điều kiện tham dự đấu giá: Các nhà đầu tư cá nhân, 
nhà đầu tư tổ chức trong nước và nước ngoài theo quy định 
tại Điều 6, Nghị định 150/2020/NĐ-CP ngày 25/12/2020. 
(Eligibility to participate: Individual investors, domestic 
and foreign institutional investors as prescribed in Article 
6, Decree 150/2020/ND-CP dated December 25, 2020).

7. Địa điểm và thời gian phát đơn đăng ký (Location 
and time of issuing auction participation tickets):

- Địa điểm: Công ty cổ phần Chứng khoán UP - Tầng 
8 Tòa nhà Hapro, 11B Cát Linh, phường Ô Chợ Dừa, Hà 
Nội (Location: UP Securities Joint Stock Company - 8th 
Floor, Hapro Building, 11B Cat Linh, O Cho Dua Ward, 
Hanoi).

- Thời gian: Từ ngày 18/08/2025 đến 16h30’ ngày 
19/09/2025 (Sáng từ 8h30’ - 11h45’; chiều từ 13h00 - 
17h00’ các ngày làm việc). (Time: From August 18, 2025 
to 4:30 p.m on September19, 2025 (Morning from 8:30 
a.m. to 11:45 a.m.; afternoon from 1:00 p.m. to 5:00 p.m. 
on working days).

8. Thời gian và địa điểm nộp đơn và tiền đặt cọc:
- Địa điểm: Công ty cổ phần Chứng khoán UP - 

Tầng 8 Tòa nhà Hapro, 11B Cát Linh, phường Ô 
Chợ Dừa, Hà Nội (Place: UP Securities Joint Stock 
Company - 8th Floor, Hapro Building, 11B Cat Linh, O 
Cho Dua Ward, Hanoi).

- Thời gian: Từ ngày 18/08/2025 đến 16h30’ ngày 
19/09/2025 (Sáng từ 8h30’ - 11h45’; chiều từ 13h00 - 
17h00’ các ngày làm việc). (Time: From August 18, 2025 
to 4:30 p.m on September19, 2025 (Morning from 8:30 
a.m. to 11:45 a.m.; afternoon from 1:00 p.m. to 5:00 p.m. 
on working days).

9. Thời gian và địa điểm bán đấu giá (Time and 
location of auction):

- Thời gian: 09h30’ ngày 26/09/2025 (Time: 09:30 
AM on September 26, 2025).

- Địa điểm: Công ty cổ phần Chứng khoán UP (Place: 
UP Securities Joint Stock Company).

- Địa chỉ: Tầng 8 Tòa nhà Hapro, 11B Cát Linh, 
phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội (Address: 8th Floor, Hapro 
Building, 11B Cat Linh, O Cho Dua Ward, Hanoi).

THÔNG TIN CHỦ YẾU VỀ BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN (MAIN INFORMATION ABOUT THE AUCTION OF SHARES)
THÔNG TIN CỦA TRUNG TÂM DẠY NGHỀ - SÁT HẠCH LÁI XE TUYÊN QUANG

Thông báo công khai trên phương tiện thông tin đại chúng (Information of Tuyen Quang 
Vocational Training and Driving Test Center publicly announced on mass media)

GIAI THOẠI

Nguyễn Khuyến, sau khi cáo quan về quê 
Yên Đổ (nay thuộc Bình Lục, Hà Nam), sống 
một cuộc đời thanh đạm, lấy niềm vui từ việc 
đọc sách, làm thơ, giao du bạn bè và… câu cá. 
Một hôm, trời thu mát mẻ, ông đem cần tre ra 
ngồi bên ao trước nhà. Áo nâu, khăn xếp, dáng 
thư thái, mắt dõi theo làn nước lăn tăn. Hình 
ảnh ấy vốn đã rất “thơ Nguyễn Khuyến”.

Khi ấy, một người bạn (có tài làm thơ nhưng 
còn kém ông) ghé qua, thấy cảnh “ông Tam 
Nguyên” ngồi câu trông vừa ung dung vừa… 
tĩnh quá, bèn nảy ý trêu chọc.

Anh bạn đứng bên, giả vờ ngâm vịnh một 
câu lục bát:

 Câu thời câu chạch, câu trôi,
Ai ngờ câu được… ông tôi đang ngồi.
Nghe xong, Nguyễn Khuyến bật cười, 

không giận mà còn hóm hỉnh đáp liền ngay:
Thơ thời thơ vụng, thơ vôi,
Ai ngờ thơ đỗ… ông tôi như trời.
“Thơ vôi” là cách nói dân gian, chỉ thứ 

thơ non nớt, chưa chín, mới nặn ra như vôi 
chưa khô.

Vế đối của ông vừa giữ được nhịp và luật 
bằng - trắc của câu bạn, vừa tự nhiên đưa yếu 
tố “đỗ” (ám chỉ mình đỗ Tam Nguyên) vào để 
“gỡ” lại thế chủ động. Câu cuối “ông tôi như 
trời” nghe vừa hài vừa tự tin, nhưng không khoe 
khoang, mà giống kiểu “cùng bạn bè pha trò”.                                                

                                    HẢI YẾN (Sưu tầm)

Nguyễn KhuyếnNguyễn Khuyến  
ứng khẩu khi câu cáứng khẩu khi câu cá

Các nhà mới xây hỗ trợ các hộ bị ảnh hưởng 
mưa lũ đạt tiêu chuẩn “3 cứng”, diện tích tối thiểu 
56 m2, hỗ trợ 100 triệu đồng/nhà mới, 30 triệu 
đồng/nhà sửa chữa từ nguồn cứu trợ và các nguồn 
hợp pháp khác.

Ngay từ ngày 4-8, đội tình nguyện gồm 31 thành viên 
của hội đã lên đường. Các thợ điện tử, điện lạnh đã có mặt 
tại những điểm bị thiệt hại nặng như bản Suối Lư (xã Xa 
Dung), bản Pá Vạt (xã Mường Luân), Trường PTDTBT 
THCS Chiềng Sơ và nhiều khu vực lân cận khác thuộc 
các xã Mường Luân, Na Son. Để công việc hiệu quả, đoàn 
tổ chức các điểm sửa chữa tập trung. Nếu một chiếc máy 
hỏng mà bà con phải gọi thợ bên ngoài, chi phí có thể lên 
đến cả triệu đồng. Nhưng khi hội vào sửa, bà con không 
mất một đồng nào.

Là một trong những hộ dân được giúp đỡ, ông Lò Văn 
Sáng (bản Pá Nậm, xã Mường Luân) không giấu được 
niềm vui khi chiếc tủ lạnh duy nhất của gia đình hoạt động 
trở lại.

“Nước lũ vào nhà, tủ lạnh bị ngập nước, chập chờn rồi 
hỏng. Đang lúc lo lắng thì được các chú thợ đến sửa giúp 
miễn phí. Quá tuyệt vời, giờ tủ đã chạy tốt rồi. Gia đình 
xin cảm ơn các nhà hảo tâm rất nhiều” - ông Sáng xúc 
động nói.

Những chiếc máy giặt, tủ lạnh, quạt điện... được “cứu 
sống” không chỉ giúp người dân tiết kiệm một khoản chi 
phí lớn mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn, giúp họ 
cảm thấy không đơn độc trong khó khăn.

ANH ĐỨC (Tổng hợp)

Thợ lành nghề tình nguyện đến vùng lũ, 
sửa đồ điện miễn phí cho người dân



Tuyên QuangTuyên Quang12 Cuối tuầnCuối tuần

n TOÅNG BIEÂN TAÄP: MAI ÑÖÙC THOÂNG  n GIAÁY PHEÙP XUAÁT BAÛN SOÁ 140/GP-BTTTT, DO BOÄ THOÂNG TIN VAØ TRUYEÀN THOÂNG CAÁP NGAØY 17-3-2022  
n TRUÏ SÔÛ CHÍNH: SỐ 219, ĐƯỜNG TÂN TRÀO, PHƯỜNG MINH XUÂN, TỈNH TUYÊN QUANG     n CƠ SỞ 2: ĐƯỜNG NGUYỄN HỮU THỌ, PHƯỜNG MINH XUÂN, TỈNH TUYÊN QUANG

n ÑIEÄN THOAÏI: 0207.3822820 - 3811557 FAX: 0207.3822821    n CHEÁ BAÛN ÑIEÄN TÖÛ VAØ MI TRANG: TOÅ KYÕ THUAÄT VI TÍNH BAÙO TUYEÂN QUANG    n EMAIL: BAOTUYENQUANG.COM.VN@GMAIL.COM
n IN TAÏI COÂNG TY COÅ PHAÀN IN VAØ DÒCH VUÏ TUYEÂN QUANG VAØ COÂNG TY COÅ PHAÀN IN HAØ GIANG    n KHOÅ 42 X 29 CM    n SOÁ TRANG: 12    n GIAÙ: MOÄT NGHÌN NAÊM TRAÊM ÑOÀNG

VÀO độ tháng 8 đến tháng 
10, khi tiết trời Tuyên 

Quang bắt đầu se lạnh, những 
quả trám đen chín mọng trên 
sườn núi cũng là lúc các phiên 
chợ vùng cao thêm rộn ràng 
sắc màu. Trám đen - loại quả 
dân dã không chỉ thơm bùi, 
béo ngậy mà còn là nguyên 
liệu làm nên nhiều món ăn 
độc đáo. 

Trám đen (tên khoa học: 
Canarium tramdenum) là loại 
cây đặc hữu vùng Trung du 
và miền núi phía Bắc, nhưng 
ở Tuyên Quang, quả trám đen 
nổi tiếng hơn cả bởi hạt nhỏ, 
thịt dày, vị bùi và thơm ngậy 
đặc trưng. Quả trám chín có 
màu tím than, lớp vỏ bóng 
mịn; khi luộc hoặc om, thịt 
chuyển sang màu hồng nhạt, 
tỏa hương dìu dịu rất riêng. 
Quả trám này kết hợp cùng 
với một số nguyên liệu khác 
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MOÙN NGON CUOÁI TUAÀN

nHOAØNG ANH

thành món ngon nổi tiếng của 
Tuyên Quang.

Trám đen om thịt ba chỉ là 
món ăn đậm đà khó quên. Trám 
được cắt bỏ cuống, rửa sạch, cho 
vào nồi om cùng thịt ba chỉ thái 
miếng vừa ăn, nêm nước mắm, 

mắm tôm, hành khô và chút ớt. 
Khi thịt chín mềm, trám cũng 
ngấm gia vị, ăn kèm cơm trắng 
trong những ngày se lạnh thì 
không gì sánh bằng.

Trám đen kho cá chép hoặc 
cá trắm cũng được người vùng 

cao ưa chuộng. Những quả 
trám bổ đôi, bỏ hạt, cho vào 
kho cùng cá, nước mắm, riềng 
và nghệ tươi. Món này vừa có 
vị ngọt thanh của cá, vừa dậy 
mùi bùi của trám, khiến nồi 
cơm nhanh vơi.

Trám đen muối là cách chế 
biến đơn giản nhưng giữ nguyên 
hương vị. Quả trám được luộc 
qua cho mềm, sau đó xóc muối 
hạt rang hoặc muối ớt. Vị bùi 
của trám hòa với vị mặn và cay 
nhẹ, trở thành món ăn vặt khoái 
khẩu, nhất là trong những buổi 
ngồi quây quần bên bếp lửa.

 Xôi trám là đặc sản trứ danh 
của vùng đất Tuyên Quang. 
Trám đen sau khi luộc, tách hạt, 
giã nhuyễn, trộn đều với gạo nếp 

trước khi đồ. Khi chín, xôi có 
màu tím nhạt đẹp mắt, dậy mùi 
thơm của trám quyện với mùi 
nếp mới. Đây là món thường 
xuất hiện trong các dịp lễ Tết, 
hội làng ở Tuyên Quang.

Với người xa quê, hương 
vị trám đen không chỉ là món 
ăn, mà còn là ký ức. Chợ 
phiên Tuyên Quang mỗi mùa 
trám về luôn tấp nập người 
mua kẻ bán. Những giỏ trám 
tím than được gùi từ bản ra 
phố, mang theo cả sắc hương 
của núi rừng. Du khách đến 
đây một lần, thưởng thức trám 
đen om thịt, xôi trám hay trám 
kho cá, thường phải tìm mua 
vài cân về làm quà.

Trám đen Tuyên Quang 
- hạt ngọc bình dị ấy - vẫn 
âm thầm góp phần làm nên 
bản sắc ẩm thực của miền 
núi phía Bắc, để mỗi mùa 
thu về, vị bùi thơm ấy lại 
gọi người ta nhớ đến đất và 
người nơi đây n

vùng cao nguyên đávùng cao nguyên đá

Flamingo Tân Trào đã chính thức đi vào hoạt động năm 2024, trở thành một điểm đến 
hiện đại thu hút khách du lịch, đặc biệt là giới trẻ.

Du khách Philippines thích thú với trải nghiệm bắt cá ruộng ở  
thôn Tân Lập, xã Tân Trào.

Trám đen kho thịt.
Xôi trám đen.

Ngồi trên mảng giữa hồ Nà Nưa, du khách lắng nghe làn điệu 
hát Then - một trải nghiệm thú vị.

Đình Tân Trào, xã Tân Trào - Nơi diễn ra Đại hội Quốc dân Tân Trào 
(8/1945).

Làng Văn hóa Tân Lập nằm trong quần thể Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Tân Trào.

Hương vị trám đenHương vị trám đen

Tháng Tám về
Thủ đô Cách mạng

Tân Trào (Tuyên Quang) - “Thủ đô Khu Giải phóng” là nơi ghi dấu mốc quan trọng, 
góp phần làm nên thắng lợi vĩ đại của Cách mạng Tháng Tám năm 1945. Hôm nay, Tân 
Trào không chỉ lưu giữ những ký ức hào hùng của một thời, mà còn trở thành điểm đến 
du lịch lịch sử - văn hóa đặc sắc. Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc 
khánh 2/9, du khách từ khắp mọi miền đang tìm về Tân Trào tri ân, đồng thời hòa mình 
vào sắc màu văn hóa, hương vị ẩm thực và hơi thở trong lành của Thủ đô Khu Giải 
phóng năm xưa.                                                   Phóng sự: CẢNH TRỰC


